
Meer doen dan het gewone 

Al een paar weken schrijf ik over het aangename jaar of het genadevolle jaar dat in Jezus gekomen is. 
Het gaat om genadevol leven dat wij mogen ontvangen en mogen uitstralen. In genade gaat het om 
voelbare en tastbare dingen: liefde, vreugde, trouw, goedheid, rechtvaardigheid. Jezus leert zijn 
leerlingen ook wat dat betekent. 

Zondag a.s. gaat het in de lezing in de kerk over liefde en barmhartigheid (Lucas 6: 27-38). Als 
de  intermenselijke verhoudingen goed zijn is dat niet zo moeilijk om op te brengen. Maar anders 
wordt het moeilijker: als je iemand niet kent, of als je iemand niet mag, of als iemand een tegenstander 
van je is. 

Jezus houdt ons een heel scala aan mogelijkheden voor om het genadevolle in praktijk te brengen. 
Uiteraard betekent dit niet dat we alles wat iemand anders doet voor zoete koek slikken en met de 
mantel der liefde bedekken. Er kunnen allerlei situaties zijn waarin je duidelijk positie moet kiezen. Een 
paar voorbeelden van een genadevolle houding die Jezus ons voorhoudt noem ik hier. ‘Een 
overlopende maat zal je gegeven worden’, zegt Hij.  Als je zo leeft, zal je zelf nog meer dan dat 
ontvangen. Meer dan het gewone doen werpt zijn vruchten af. Behandel een ander zoals je zelf ook 
behandeld wilt worden, of zoals het spreekwoord zegt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet. 

De vraag komt op of dat mogelijk is. Zijn er ook situaties waarin dat niet mogelijk is? Wat maakt het in 
de praktijk moeilijk om zo te handelen? Is dit niet van een te hoog ideëel niveau en in de concrete 
praktijk onuitvoerbaar. 

Kortom allerlei dingen om over na te denken en over te praten. 

  


